
Liefste Marcel,
Je gelooft  nooit  wat  er allemaal is gebeurd.…



Liefste Marcel. 

Op 15 april werd je plotseling 
onzichtbaar. Je liet ons achter maar 
we waren niet alleen. Er hebben 
zoveel mensen verdriet dat je niet 
meer bij ons bent. We delen onze 
tranen, we lachen met elkaar om 
alle prachtige herinneringen aan 
jou. Natuurlijk heb je gelijk dat je 
jouw kapotte lichaam verlaten 
hebt. Het voertuig dat stuk ging 
maar dat jij nog probeerde te 
besturen.
Natuurlijk staan we achter je, maar 
oh wat is het elke dag moeilijk 
zonder jou. 

Tegen wie kunnen we praten, wie 
luistert er net zo goed als jij? 
Dus nu praten we elke dag tégen 
jou. Hardop. Want jouw spirit is 
onvergetelijk. 

Liefste Marcel, je gelooft nooit wat 
er allemaal is gebeurd. We waren 
niet alleen, we waren met velen. 
Mick en ik bedanken iedereen 
die onze Marcel blijft herinneren, 
mee rouwt en ons steunt. Want wij 
weten: Wat het meest pijn doet, 
maakt ons het sterkst.  

Bamber 

Er is voor mij niets fi jners om over Marcel en de eredienst te praten. 
Nodig me gerust uit: koffi  e, lunch, avondeten, fi etsen, wandeling… Het helpt mij echt. 

www.bamberdelver.nl/marcel 
AVH Destreelaan 157, 1834 EH St. Pancras/Alkmaar. 06 25 440 050 (Bamber)

Je gelooft nooit wat er allemaal is gebeurd. 


